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Tiende jaargang nr. 3 29 oktober 2015

Een feestelijke dag zou het worden, een zonnige ook! Zo hoort het immers
op kermisdag, wanneer de draaimolen zingt en zwiert en de dorpse
kinderen lokt... Feestelijk en zonnig zou het worden, bij ’t krieken van de
dag, wanneer paard en ruiter naar het dorpsplein trekken, hoevengetrappel
de jaarlijkse voorbode is van de grote Drievuldigheidsprocessie, wanneer de
bedevaarders verzamelen, gelaarsd en gespoord, wanneer de muzikanten
samentroepen om de hele stoet uitgeleide te doen... Helaas... dit jaar geen
straaltje zon, enkel een Kkille ochtend en tergende regen... ook voor Marnik!
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Laat ook uw vrienden genieten van deze Kesterse muzikale Naklanken.
Schenk hen een abonnement en ze komen nog dichterbij!



Tien volle jaren

Toen in februari 2006 Naklanken werd geboren wist men niet welke toekomst het nieuwe
contactblad zou kennen. Energie, dromen en een massa creatieve intenties omringden de
boreling, zoals het hoort in elke gezonde familie. De muzikale erfenis van zoveel generaties
zou het vernieuwde bestuur zorgvuldig beheren. Een fanfareverleden van 160 jaar zou men in
ere houden, laten herleven uit dankbaarheid voor zoveel muzikanten, zoveel dirigenten,
zoveel bestuursleden en ereleden.

Drie doelstellingen werden in het O-nummer vetjes afgedrukt. Vandaag blijven ze,
onaangetast, de leidraad voor werking en beleving van onze muziekvereniging. We willen ze
nogmaals herhalen:

‘Drie grote doelen heeft het nieuwe bestuur zich alvast gesteld: het aantal
muzikanten dient uitgebreid te worden, het aantal optredens dient verhoogd te
worden en de achterban, gans Kester, de sponsors, sympathisanten en vrienden
van de muziekmaatschappij dienen meer betrokken te worden bij het leven
ervan.’

Wie, aan de hand van inmiddels 29 extra nummers van dit contactblad, het wel en wee van
onze harmonie heeft gevolgd, zal kunnen inschatten in welke grote mate deze doelstellingen
zijn bereikt. Afis het werk echter nooit. Vooral verjonging in de beschermende schaduw van
een rijke ervaring blijft een constante bezorgdheid voor het bestuur. Jonge scheuten bewijzen
de levenskracht van de boom. Met het aantreden van alweer jonge muzikanten versterkt zich
jaar na jaar de enthousiaste club die in 2016 170 jaar zal bestaan. Onverminderd is de ijver,
standvastig de wil om kwalitatief te werken, blijvend de vriendschappelijke band. Met deze
ingrediénten was het harmonieus muzikaal leven in dit voorbije decennia niet enkel prettig,
maar werd tevens de stevigste basis gelegd voor een artisticke en maatschappelijke prestatie
die Kester in hoge en positieve mate heeft getekend.

Naklanken heeft zijn plaats gevonden in zovele gezinnen. Ons contactblad was de echo van
alle muzikale stappen, van optredens allerhande, van werfcampagnes en tornooien, van de
170-jarige geschiedenis, van vieren en rouwen, van het intense leven van muzikant en dorp.
Het is een echo die blijft galmen tot ver buiten de dorpsgrenzen. Het is een echo die bewaard
wordt, gekoesterd zelfs, en die men vaak, als een familiealbum, bij avond terug ter hand
neemt om mijmerend te doorbladeren...

Met de hulp en inzet van velen, dirigente en muzikanten op kop, zal onze harmonie, ook in
het komende decennium, haar Naklanken onverminderd uitstrooien. Dat is alvast de intentie
en de hartsgrondige wens.

Willy



Op de pupiter

Op de pupiter : ‘Abba Gold’ naar arrangement van Ron Sebregts

Met de nummers van ons jaarlijks concert ‘Typisch Belgisch’ nog in het achterhoofd gingen
we met onze werkgroep van het concert snel op zoek naar een thema voor 2016. Het thema
werd snel gevonden na een korte brainstorm tijdens een nabespreking in het café bij Faab.:
Abba Gold van Bjorn Ulvaeus naar arrangement van Ron Sebregts.

ABBA
arr. Ron Sebregts

Condensed Score

armenie
Fanfare Band

De legendarische popgroep ABBA hoef ik natuurlijk niet aan u voor te stellen.

In Abba Gold zijn 4 nummers uit het fantastische oeuvre van Abba gekozen : Dancing
Queen, Mamma Mia, Fernando en The winner takes it all. De nummers lenen zich zeer goed
om uitgevoerd te worden door een harmonieorkest. Dit komt omdat de originele nummers van
Abba al uitgerust zijn met een rijk arrangement met elektrische instrumenten op de
achtergrond en ook dankzij hun eigen vierstemmige bezetting. De originele songs met hun
arrangement worden door onze harmonie perfect omgezet van elektrische naar onze eigen
instrumenten. Dit mede dankzij een goede bewerking naar de hand van Ron Sebregts.

Ron Sebregts is een pseudoniem voor een meer gekende componist. Hij gebruikt dit
pseudoniem om de eerder commerciéle werken uit zijn oeuvre te groeperen. Onder deze naam
schreef hij talrijke bewerkingen van gekende, commerciéle songs zoals Heal the World,
Conquest of Paradise, The final Countdown, ...

Dorien Bosmans



Kunst van vandaag...

In de stilte van zijn zolderatelier, Patattestraat 8, werkt Wilfried Verhaverbeke, vanaf het
eerste uur supporter van onze harmonie, sinds jaren intens aan een oeuvre dat sterk gedragen
wordt door bedachtzaam peilen van de brede wereld rondom zich. Bedachtzaam, inderdaad.
Muziek, literatuur, religie, de kunstgeschiedenis, de wereld in al zijn wentelingen, zij vormen
de voedingsbodem van een gedreven intellectueel overwegen, dat zal uitmonden in beeldende
werken, wisselend strak en poétisch, steeds kritisch, onverbloemd eerlijk. Veel exposeren doet
hij niet. Daarvoor is Wilfried te kritisch op zijn eigen resultaten. Maar een boeiende
ontdekking is zijn werk wel voor wie de tijd neemt om te kijken, met frisse ogen en open
geest, en om te luisteren naar de roerselen die de kunstenaar hebben geleid.

Most [ amertable lragedie

Zijn eigen woorden: ..ik hou van kunst die licht absurd van ondertoon is en hier en daar
voorzien van weerhaken...

Hier (lichtjes haaks) afgebeeld is een vierluik, mixed media op papier, als geheel getiteld
‘If van Gogh would have been a preacher..., met als onderdelen Trouble in Paradise, The
Art of Countless Counting, The Game of Life en The Most Lamentabel Tragedie.



Uit de fanfarefamilie...

Deze zomer is Luc Gladiné met
pensioen gegaan als directeur van de
Gooikse muziekacademie. Met klank
en warmte werd hij uitgeleide gedaan.
Maar 18 jaar lang was Luc ook de
dirigent van onze Kesterse harmonie.
Het hulde- en dankwoord dat
verscheen in Naklanken 4 van juni
2007, bij zijn afscheid toen en bij het
aantreden van Dorien, schetste een
lange en vruchtbare loopbaan. Voor
de meeste onzer muzikanten was hij
een inspirerende schakel in hun
muzikale loopbaan, voor onze fanfare,
haast twee decennia lang, de gids en
deskundige schakel in een dorpse
geschiedenis van 170 jaar musiceren.
Bestuur en muzikanten hernieuwen
vandaag zeer graag hun oprechte
waardering voor zijn grote inbreng en
wensen hem een Creatieve Rust!

Op processietocht ... Jef Van Diest en Pierre Vierendeel




Geboorte!
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Siebe

Vreugde alom wanneer men in de
fanfarefamilie nieuw leven mag
aankondigen, en zelfs tonen. Dat
tonen heeft bovendien zijn unieke
charme, want elke foto van een
jonggeborene draagt in zich het
blij verhaal van lach en zon, van
toekomst en huiselijk geluk.

Dat geldt ook voor onze twee
flinke borelingskes . Annemie
Dehantschutter en Lode
zorgden er voor dat grote zus
Helena een speelkameraadje in de
wieg mocht begroeten. Hannah
is haar naam. Zij is geboren op 1
juli 2015 en zorgt er voor dat te
Tollembeek in de Plaatsstraat 60C
het kinderlied vanaf nu nog
intenser zal weerklinken, met
Helena als volleerde voorzanger!

Te Zottegem werd op 18 juli 2015
Siebe Goudmaeker geboren. Hjj
is het eerste zoontje van fluitiste
Hilde Timmermans en Peter,
wonende te Nederename in de
Nederenamestraat 100.

‘Kotske” was zijn eerste naam,
Als “Bolleke’ groeide hij in
mama’s lichaam,

Nu ben ik klaar om in het leven te
staan...

Twee oogjes kijken de wereld in.
Dit kindje aan het levensbegin,
een jongetje, zo lief en klein,
maakt dat wij intens gelukkig zijn.

Aan de ouders en hun families oprechte gelukwensen!




Jubileren!

Op 28 juli 2015 was het, dag op dag, 50 jaar geleden dat Marie-Louise Van Lysebettens en
Julien De Spiegeleer mekaar het bindende ja-woord gaven. Een kroostrijk leven brachten ze
door in Lembecek, als toegewijde onderwijskrachten, om uiteindelijk veilig te stranden op de
Kesterse Kwadebeek (Ninoofse Steenweg 228). Dat mooie uithoekje van Kester werd hun
uitvalsbasis om in menige, ook Gooikse, vereniging hulp en steun, inspiratie en creativiteit te
bieden. Ook voor onze harmonie betonen zij sinds jaren hun attente belangstelling en die
betrokkenheid is een warm dankwoord en een oprechte ‘proficiat’ waard! Ad multos annos!

Marjolein ...in de regen



Rouwend afscheid nemen...

Op vrijdag 3 juni 2015 overleed thuis,
totaal onverwacht, Marie-Jeanne
Opsommer, wonende in de Raoul
Merckxstraat 21B te Kester. Zij was
geboren te Elsegem op 22 januari 1939
doch een leven lang nauw verbonden
met Bogaarden en Heikruis. Te
Bogaarden trouwens werd zij te rusten
gelegd in de familiekelder aldaar.
Marie-Jeanne had zich, discreet maar
open, ingeleefd in Kester. De optredens
van onze harmonie zou ze niet willen
missen. Het jongste lenteconcert bezocht
ze, glunderend, met de belofte de
volgende keer terug present te zijn...

‘...1k had je nog zoveel te zeggen
nog zoveel te vragen

maar ik weet, er komt een keer

dan zien wij elkander weer.’

(tekst op haar gedachtenisprentje)

Al was hij te Oetingen geboren, op 11
september 1936, toch was Roger
Sorgeloos, met hart en ziel verknocht aan
zijn Kester. Hier liep hij school, hier
groeide hij op, aan de huidige Kesterweg,
alvorens naar Anderlecht te verhuizen en
er beroepshalve als politie-inspecteur
ruime bekendheid te verwerven. Met de
fanfare van Kester en via deze Naklanken
werd de oude band hersteld en verstevigd.
Een concert, een eetfestijn, hij zou ze niet
willen missen. Zijn gedwongen afscheid
in het ziekenhuis te Geraardsbergen op 4
juni 2015 en de ontroerende uitvaart in de
mooie parochiekerk van O.L.Vrouw-
Lombeek, waren dan ook des te pijnlijker.

... maar de mooie herinneringen zijn
als parels die blijven fonkelen...
Bedankt Roger!
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Een trouwe vriend van velen was hij,
Aimé Weverbergh, geboren te Heikruis
op 1 juni 1937, wonende te Halle en
overleden in de MS-kliniek te Melsbroek
op 17 juni 2015. De ziekte die hem
decennialang in de greep hield en hem
aan zijn rolstoel kluisterde, heeft hem
nooit zijn legendarisch geduld en zijn
onuitputtelijke moed kunnen ontnemen.

Je was een man van weinig woorden,
herkenbaar voor degene die bij je
hoorde... Zo bescheiden als je hebt
geleefd, zo bescheiden ben je gestorven.

Onze harmonie, die in zijn gezin met
warmte werd gevolgd in haar prestaties
en haar publicaties, dankt om die
aandacht en steun, en zal met dit blad
Aimé’s beeld en naam blijvend in hart en
geheugen bewaren.

Met het stille heengaan van Louis Van
Eeckhoudt op donderdag 13 augustus
2015, verliest het gehucht Holland maar
ook gans Kester, een merkwaardige figuur.
Geboren te Kester op 24 oktober 1928,
verbleef Louis een leven lang op zijn
mooie hoeve, gelegen te midden zijn
vertrouwde akkers. Holland was zijn rijk!
Van daaruit volgde hij het leven in dorp en
wereld, attent, wijs, en met een groot hart.
Ook onze harmonie kreeg in dat hart een
warme plaats. Bij elk bezoek werd het een
kruisverhoor over het wel en wee ervan.
Elke Naklanken werd gekoesterd en
gelezen, zorgvuldig opgeborgen en menig
maal doorbladerd. Blijvende aandacht,
belangstellende nieuwsgierigheid en
passende aanmoediging, dat waren de
schouderklopjes die Louis jaar na jaar voor
zijn fanfare in petto had. Dank, Louis!
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Ben en Paulette, een uniek paar! Menig
feest van onze harmonie hebben zij
meegemaakt, immer enthousiast, immer
tot een dansje paraat, en gul in hun
steun. Hun 65-jarig huwelijksjubileum
mochten we vieren met hen in Kester-
Brugge. Hun 70° werd te Asse gevierd,
ook uniek hun platina-feest!

Doch op zondagavond 9 augustus 2015
is Ben Reunbroeck overleden in het
UZ te Jette. Geboren te Nieuwpoort op
9 februari 1922 vond hij zijn Paulette te
Brussel. Samen bouwden ze een rijke
kroost uit, met negen kinderen gezegend
en met noeste arbeid tot heerlijke bloei
gebracht. Ben en Paulette, steeds in een
adem te noemen, zoals ze al die jaren
hebben geleefd, blijven ondanks dit
afscheid van hem één in onze gedachten
en in de vele fijne herinneringen die wij
koesterend willen bewaren! Rust zacht,
sterke en lieve man!

Ochtendlijke aubade op kermisdag...




12

Uit de agenda...

(nog) De processie op kermisdag
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Muziek opent feestelijk de deuren...Op vrijdag 3 juli opende Century 21
A.T.G. in Kester Brugge, Edingsesteenweg 141 zijn vastgoedkantoor. Onze
muzikanten zorgden voor warme klanken op een zonnige, zomerse avond.

Een ander podium, dezelfde zomerse klanken, dezelfde dragende muziek...
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Op de agenda...

Het provinciaal tornooi te Jezus-Eik

Op zondag 18 oktober 2015 neemt onze harmonie deel aan het provinciaal tornooi in het
cultureel centrum De Bosuil van Jezus-Eik. Het programma ligt vast en de partituren werden
al geruime tijd rondgedeeld, gelezen en ingeoefend. Week na week een beetje schaven, de
nuances uittesten, de moeilijkste passages in de vingers krijgen, en steeds opnieuw zoeken
naar de muziek achter al dat technisch gedoe. Dit is de uitdaging, die vergt inzet en die inzet
loont altijd.

De tornooidag is telkens ook een feestelijke dag voor muzikant en begeleiding, een dag die
start met de muzikale uitdaging en eindigt in de gezelligheid van het samenzijn. Het resultaat
van de wedstrijd is de kers op de taart... en die taart presenteren we, met de kers, in
Naklanken 30!

Het eetfestijn ‘Eten van 't muziek’

Een week na het tornooi, op zaterdag 24 en zondag 25 oktober, wordt iedereen uitgenodigd
op het jaarlijkse eetfestijn van de fanfare in zaal ’t Jagershof. Op zaterdag opent men de
deuren om 17 uur en op zondag wordt het smullen vanaf 11 tot 15 uur.

De kwaliteit van het voorgeschotelde en van de bediening staat garant, ook dit jaar, voor fijne
momenten. Elk jaar opnieuw brengt de keuken een uitgelezen menu op de tafel. De trouwe

bezoekers zijn er gerust in en de nieuwkomers zullen verrast zijn! Allen welkom!

11 novemberviering

Ook na die 100° verjaardag, vorig jaar uitbundig en wereldwijd herdacht, is het onze plicht
om blijvend onze oud-strijders te herdenken. Te Kester zal dit gebeuren op zondag 15
november tijdens en na de kerkelijke viering van 9u30. Tijdens deze viering zal onze
harmonie ook al haar overleden leden gedenken, een jonge maar betekenisvolle traditie op de
naamdag van onze patroonheilige.

Kerstmis

Kerstmis vieren is meer dan een traditie. Het werd aan ieder van ons meegegeven van thuis
uit, toen met heerlijke middernachtmissen en avontuurlijke nachtelijke wandelingen over
besneeuwde wegen. Bij de geboorte van het Kind proeven we graag en weer de familiale
gezelligheid van het ganse dorp. Op vrijdag 25 december 2015 zullen ook onze muzikanten
hun bijdrage leveren met passende nummers tijdens de feestelijke kerkviering van 9u30.
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Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiérende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik

De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en
OKRA-Trefpunt Kester - Michel Doomst, burgemeester

Magda Deridder-Hendrickx — Blankenberge - Inge Jacobs, schepen - Heidestraat 9, Kester
De Knijf Drukkerij — Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)

Bloemen ’t Heideroosje — Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)

Remitrans — Internationaal transport — Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage—Carrosserie P. Christiaens — Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) — Edingsesteenweg 70, Gooik

n.v. Olympia, — Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23)

KBC-Bank Gooik-Leerbeek — 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 17)
Peter Minnaert — schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)

Bi Style — www.grotematenbistyle.com - Brusselsestwg 219, 9402 Meerbeke (054 343888)
Mode Meert, Meert Kleding — Wijngaardstraat 2, 1703 Schepdaal (02/569 22 13)

M. Consult, Pure Wine — Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Marc Noél, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61)

Jos Walravens — Molenstraat 33 - Herman en Rosita Dewit — Molenstraat 62, Kester
Nicolas Vankeerberghen — Kasteelbrakelsesteenweg 437, 1502 Lembeek ( )
bvba Vanden Daele — metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)

Optiek Claes — Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)

ALU-PVC Bellemans — Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)

Apotheek Peggy De Pril — Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringskantoor Solange Limbourg — Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)

SDS Verandabouw — Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (054/56 64 32)

Veterinair Quadrant — Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)
Architectenbureau Simon De Boeck — Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)
Café-Feestzaal Jagershof — Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)
Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) — Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)
Albert (1) en Augusta Vanrompaey — Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat 6

Elektro Tondeur — Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23)

Familie Minner-Kestens (Adviesbureau Carmona), - Kester, Schoonscheenstraat 5
Bvba Cochez — binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58)
Cyclo Cosyns - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73)

Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)

Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)

’t Kippenhof — Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (054/56 73 27)

Verzekeringen Pierre Bouteille bvba — Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 250 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!
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Poézie IS 0ok muziek...

In Naklanken 2, lang geleden dus, volgden wij op deze pagina de Polonaise dic Paul van
Ostaijen dichterlijk op woorden had gezet, en we dansten mee met zijn Hansje en Grietje,
Hansje met zijn rozekransje en Grietje met haar vergeet-me-nietje.

Nu neemt hij ons, klank- en ritmerijk, mee in zijn kano en varen we gedwee mee naar de
Zee...

Melopee

Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet

langs de laagwei

schuift de kano naar zee

schuift met de schuivende maan de kano naar zee

Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man

Waarom schuiven de maan en de man getweeén gedwee naar de zee

Met Naklanken 29 sluiten we de tiende jaargang van ons contactblad af.
Eerlang worden abonnementen en steun en sponsoring vernieuwd. Opent
u uw deur of schrijft u gul en gauw uw bijdrage over op de rekening
BE73 4295 1005 9960 van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus Kester,
oprecht willen we ieder van u danken!!!

Ter herinnering: een abonnement ontvangt u voor (minimum) € 5,-,
steunend lid is men vanaf een gift van € 20,- en sponsor wordt men door
een hoger bedrag over te maken. Met herhaalde dank!!!




